Prinses, mag ik uw bloedpen trekken?

(Prinses Elisabeth toont zich aan Achiel, hij trekt haar
bloedpen.

Achiel, Prinses Elisabeth en Madame G. dansen.
Achiel blijft alleen achier...)

SCENE 7

In het huis van Achiel...

(Achiel is alleen. Met een pistool schiet hij zichzelf
in de kieren)

Rudy Achiel, zijt gij dat??

Wat is dat?

Ge zijt aan het schieten!

Wat scheelt er.

Achiel Laat mij gerust.

Rudy Het is gelijk.

Ik heb U in dagen al niet meer gezien.
Zijt ge ziek geweest?

Achiel Verwittig de Sint-Salvatorstraat maar.
Rudy Rachel!

Doe eens open toe.

Raymonde zei dat ik eens moest komen kijken.
Zal ik haar eens halen?

Ze is thuis.

(schot)

Allez jong!

Uw duiven!

Ge moogt gans de namiddag met haar spreken.
Alleen.

Toe.

Achiel.

Doe uw poortje eens open dat Raymonde
kan binnenkomen.

Hebt ge verdriet?

(schot)

Ja dat zeg.

Hebt ge nog veel kogels?

(Achiel schuift de sleutel onder de deur.

Rudy komt binnen)

Doe geen dwaze dingen hé jong!

De flikken hier binnen.

Dat moet ik niet weten.

Ik sta daar met drie kleurentelevisies!
Achiel 't Is gedaan.

(Achiel geeft zijn pistool aan Rudy)

Rudy Geeft die revolver hier!

’t Is een alarm.

Ge zijt zo opgetelloord.
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Is het van Rachel?

Gaat het niet?

Achiel Rudy, ik heb in mijn broek gescheten,
Rudy Zeg dat niet waar is hé.

In uw schoonste kostuum.

Zijt ge ziek in uw buik.

Wat hebt ge zitten doen die drie dagen?
Ge bibbert.

Ja zeg.

Achiel, voelt ge U niet goed?

(Rudy haalt een teiltje water)

Mag ik dat dingske hier pakken?

Doe uw schoenen maar uit.

Verdomme wat hebt gij gegeten?

Voor een grote mens.

Zo in uw broek.

(Rudy stopt het vuilgoed in een plastictas)
Moet ik U wat afwassen?

Ja jong, ’t is van plakkegem,

(Hij verschoont Achiel)

Hebt ge nog proper ondergoed liggen?
(Hij vindt een papieren zak)

Eens kijken of het uw maatje is.

Hier.

’t Is Rachel waar ge zoveel verdriet van hebt hé?
Ze is al lang niet meer geweest.

Weet ik dat wel.

Ik heb het wijveke van Bonte Naessens
op mijn dak zien zitten.

Die wil ook niet meer terugkomen.

Ge zult Moorken eens moeten loslaten.
Die haalt haar wel terug.

Zou het geen tijd worden om eens op
op onze stok te gaan zitten jong.

SCENE 8

Te velde...

(Rachel masseert de tsirlo van Achiel)
Rachel Ge moogt komen als ge wilt.
Ik weet dat ge mij graag ziet.
Verstaat ge mij.

Ge zegt niets.

Ik heb uw huis opgekuist.

Gij zijt gisteren in mijn huis geweest.
Achiel Ge...

(hij komt klaar)

... wilt mij niet meer kussen!!

Rachel Tk had U gezegd dat ik naar Eke moest.
Hier.

Ik heb die broche van uw moeder mee.

Ik wil niet meer met U.

(Rachel gaat weg.

Achiel veegt met een stuk papier zijn sperma van
de grond)

SCENE 9

Mei 1973...

Rudy Ge zijt er weer.

Komt ge als vriend of als vijand.

Het heeft niet lang geduurd hé.

Ik ben toch vriendelijk tegen U.

Ik kan U eigenlijk niet meer zien.

Weet ge dat,

Waarom zijt ge niet in de kerk geweest?
Achiel heeft mij gezegd dat hij op

een verkeerde gevallen was.

Zijn linkse nier is blijven bloeden.

Ge hebt hem bedrogen waar hij bijstond.
Ge kunt nu doen wat ge wilt.

Ik zal het niet weten zeker.

Mijn vrouw is er kapot van.

Hier ligt geen gerief niet meer van U zeker.
Hij was veel te opgewonden van U.

Ik versta dat niet dat ge nooit niet meer kwam.,
Hij had er kunnen geraken door U.

Dat weet ge toch.

Hij had nog veel overschot hé.

Hij had nog kunnen schrijven tot in het jaar
tweeduizend.

Schrijf gij ze maar vol.

Een januari, ik zie hem graag.

Twee januari, ik zie hem niet graag.

Drie januari, ik zie die andere graag.

Vier januari, ik zie mijn eigen graag.

Vijf januari, wie zoudt ge graag zien.

Ik denk dat het gedaan is.
Ik weet niets meer.
(Rachel gaat weg.

Rudy weent...)
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