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een merkwaardig relativerend aspect
aan het geheel.

Als bis gaven Goebbels & friends
een voorsmaakje van de laatste
Goebbels/Miiller-samenwerking:
Maelstromsiidpol (een produktie in
opdracht van het Ars Electronica-
festival in Linz met een decor van
Erich Wonder). Uitgangspunt vormt
hier een tekst van E.A. Poe die Miil-
ler bewerkte en met stukjes Waste
Land doorspekte.

Het smaakte naar nog.

Dirk Seghers

DER MANN IM FAHRSTUHL

tekst: Heiner Miiller; muziek: Hei-
ner Goebbels; met Arto Lindsay,
Ernst Stotzner, Fred Frith, Charles
Hayward, Dietmar Diesner, Hei-
ner Goebbels en Heiner Miiller.
Gezien op 3 oktober 1988 in An-
cienne Belgique, Brussel.
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Théatre Océan Nord

Le géometre et le
messager

De vooroordelen over het Fransta-
lige theater zijn taai, maar helaas ook
waar. Het lijkt er soms op of het een
acteertraditie uit de 19de eeuw wil
voortzetten. Acteurs posteren zich op
scéne, zetten volume aan en beginnen
te galmen. Geschoold aan de alexan-
drijnen van Racine, met getrainde
stembanden en perfecte stemplaat-
sing geven ze lessen in sonoriteit en
laten de lucht beverig trillen. Melo-
dieus, zinderend, volumineus. En zo
vals, naast het lichaan als het ware,
voorbij de tegenspeler en de realiteit
van de scéne.

Regisseuse Isabelle Pousseur had
er iets op gevonden. Voor Je voulais
encore dire quelque chose, mais quoi?
(toen heette de groep nog Théatre du
Ciel Noir) liet ze een schitterende
klankband maken die tegelijk als
akoestisch decor fungeerde én als
historische evocatie van de jaren ’60.
Maar vooral liet de audio-voorgrond
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toe tegenwicht te geven tegen de
vervelende sonoriteit van de Franse
acteurs. De klank, met zijn ruimtelij-
ke en historische dimensie, paste per-
fect op het spel met ruimtelijke diep-
te in de eindeloze smalle gangen van
de Dailly-kazerne. De acteurs waren
plotseling in de eerste plaats licha-
men in plaats van stem, speelden in
concrete ruimte ip.v. in de lucht,
bewogen en lieten het galmen achter-
wege. Een produktie die qua ruimte-
lijk onderzoek, ritmegevoel, lichame-
lijke inzet en klankdecor ongewoon
was voor het Franse theater.

Met Le géométre et le messager naar
Kafka’s Das Schloss sluit Pousseur
opnieuw aan. Het is een beeldend
spektakel, met vooral aandacht voor
lichaamshoudingen, rituelen, spel
met materialen en vloeistoffen, een
prachtige klankband en veel muziek
(verzorgd door zus Pousseur). Uit
Das Schloss plukt Pousseur slechts
een paar fragmenten die ze aanvult
met persoonlijke ervaringen en eigen
accenten. Net zoals in Je voulais...
duikt daarin het verleden steeds op,
de kindertijd (hier veel kinderen op
de scéne) die tegelijk de onschuld als
het geweld introduceert en de basis

‘Le géomene et le messager’ - Théatre Océan Nord — Foto: Daniéle Pierre.
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legt voor het verdere leven. De cirkel
is de hoofdfiguur in het stuk: in de
repetitiviteit van steeds dezelfde se-
quens in wisselende rolbezetting; in
de kinderdansjes die gelijk blijven bij
de volwassenen: wie in de cirkel staat
wordt uitgejouwd, belachelijk ge-
maakt, gebrutaliseerd, verkracht.
Gaandeweg zie je hoe de opvoering
verschillende verhalen aan het vertel-
len is: het verhaal van een man en een
vrouw, hun onstuimige liefde, de
voorbereiding van het huwelijksri-
tueel, de ontmoeting en de afstand.
Daarnaast het verhaal van het leven,
van jeugd tot ouderdom, van groei tot
aftakeling. Het spreekt vanzelf dat in
dit Kafkaiaans (s)lot alles hetzelfde
blijft en niemand kan ontsnappen.
Het zijn allemaal variaties op een
thema, schakeringen van een beperkt
gamma: iedereen stapt in een vast
patroon dat hij maar lichtjes kan
inkleuren.

Posseur vertelt deze verhalen op de
haar eigen manier: weemoedig, nos-
talgisch, ietwat droevig en zacht.
Vooral de vrouwengroep is fascine-
rend in de combinatie van kordaat-
heid, humor en muzikaliteit. Tegelijk
vrolijk, simpel en geheimzinnig zijn



