Sevda
MUSTAFA KEMAL'LER TUKENMEZ

Tiikenir elbet
Gokte yildiz deniz de kum tiikenir
Bu vatan bu topraklar comert
Kutsal bir atesim ki ben sonmez
inanin Mustafa Kemal’ler tiikkenmez

Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir giin gogecek’im elbet
Iki Mustafa Kemal var iki bilin
Ben iste o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir sey goriinmez
inanin Mustafa Kemal’ler tiikkenmez

Hep kardeslige bolluga giden yolda
Bilimin yapiciligin aydinliginda
Giizel diisiinceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni buluslarda
Geriligi kovmusum ben dénmez
inanin Mustafa Kemal’ler tiikenmez

Basin mi dertte beni hatirla
Duy beni en sikildigin an
Bastan sona her seyiyle bu vatan
Sakin aglamasin kasimlarda
Fatih’ler Kanui’ler 6lmez
inanin Mustata Kemal’ler tiirkenmez
(Halim Yagcioglu)

Nabil
Als ik Engeland zie, zie ik de zee.
Als ik de zee zie, zie ik het zand.

Als ik naar Spanje reis, reis ik door Frankrijk.
Als ik door Spanje reis, ga ik naar Marokko.
Als ik naar Marokko ga, neem ik de boot.
Als ik de boot neem, vaar ik op zee.

Als ik op zee vaar, zie ik de zee.

Geert
Ik herinner me wat ik gezien heb en wat mijn ouders me hebben verteld.
Ik herinner me het geluid van het ijzeren voorhek.

Erdal
Ik herinner me de woorden van mijn ouders die ik niet begreep. Wie
mijn woorden hoort bedenkt ze. Wie mijn woorden niet verstaat moet ze
maar verzinnen.

Gioacchino
Ik herinner mij de woorden van mijn ouders en wat ze niet begrepen aan
het ijzeren voorhek.
Ik herinner mij dat het ijzeren voorhek mijn ouders niet verstond.

Erdal
Wie het geluid van het ijzeren voorhek herinnert, herinnert zijn ouders
ook.

Wie zijn ouders niet verstaat,verstaat zichzelf niet.
Wie mijn woorden niet verstaat moet ze maar
verzinnen.
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